
De hoeken dreven hem in het nauw
Die ene moedige kabeljauw 
Beklom de kerk, voelde geen berouw
Beschermde zijn makkers en sprong toen gauw 

Refrein
Groen gelegen, oh zo charmant 
In het midden van ons Nederland
Mensen met een hart van goud 
Dit is mijn thuis, het voelt zo vertrouwd 

Van Schaffelaar, oh zo markant 
Gerukt uit het midden, in Nederland 
Van Schaffelaar met zijn hart van goud
Zijn leven aan iedereen toevertrouwd 

Refrein

Vlinders op een zonn'ge dag 
Blauw en geel fladd'rend op zijn vlag 
De Baron Van Zuilen Van Nievelt 
Voelde zich thuis in zijn Barneveld 

Refrein 

Starend over de groene wei 
In de verte zie ik een boerderij 
Tussen bomen spelen de kin'dren blij
Een vredig taf'reel. Zo kip en ei

Refrein 

Mijn Thuis
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